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Voorwoord 
 

Met vreugde hebben we u de vernieuwde eigentijdse folder aangeboden 

van alle clusteractiviteiten in onze kerken op Noord-West Walcheren 

(PG Aagtekerke-Domburg, PG Grijpskerke, PG Oostkapelle,  

PG Westkapelle).  

Omdat we een lange traditie hebben met de uitgave van het ‘gele 

boekje’ met onze jaarlijkse verdiepings- en toerustingsactiviteiten 

bieden we u daarnaast deze verkorte uitgave aan met daarin alleen de 

activiteiten van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg.  

 

Op zondag en door de week bent u van harte welkom!  

 

In deze folder vindt u een grote diversiteit van mogelijkheden tot 

verdieping en ontmoeting, gericht op jong en ouder.  

Het gehele aanbod is open voor mensen in Aagtekerke, Domburg e.o.                

We hopen zelfs dat u mensen uit uw omgeving uitnodigt voor een 

viering, film of bijeenkomst, omdat we in onze tijd allemaal op zoek 

zijn naar verbinding en zingeving. Gesprek met elkaar kan ons leven 

rijker maken en ons op nieuwe sporen brengen.  

Kerk ben je nooit alleen. Gemeenschap ontstaat in ontmoetingen en in 

het leven delen zoals het op je afkomt.  

 

In verband met de organisatie van de activiteiten, is aanmelden bij 

een aantal activiteiten gewenst. Met name bij de leeskring, bij 

cursussen, groepsactiviteiten elders en ontmoetingen met een 

maaltijd. U kunt zich opgeven,- telefonisch of per email.  

 

Graag tot ziens!  

 

ds. Evelyn Quaak-Kloet  

Predikante PG Aagtekerke-Domburg 

 

Email: pkad.predikant@zeelandnet.nl 

pkad.info@zeelandnet.nl 

Mobiel: 0628167645 

 

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
mailto:pkad.info@zeelandnet.nl
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Startzondag 
 

Aagtekerke-Domburg:  ‘Als nieuw’ 
 

 

Op de startzondag 15 september hopen  

we elkaar te ontmoeten in de Dorpskerk  

in Aagtekerke.  

 

Deze startdienst, waarin het jaarthema wordt ‘Als nieuw’ ingezet, is 

mede georganiseerd door onze tieners. Samen mogen we onze blik 

richten op de liefde van God voor alle mensen. ‘Leven in het licht van 

zijn Koninkrijk’ is het perspectief dat hier en nu in ons dagelijks leven 

hoop wekt. Het mag ons uitdagen om te groeien als gelovig mens en te 

bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap 

 

Het thema van de dienst dat de tieners voor onze nieuwe start 

bedachten is ‘Samen gaat het beter’.   

 

Voor de dienst bent u welkom voor een kop koffie in de tuin van de 

pastorie, vanaf 9.15 uur. Na afloop van de viering is er een programma 

met de keus tussen verschillende workshops en een lunch   

(rond 13.00 uur), opnieuw in de pastorietuin.  

We sluiten uiterlijk 14.00 uur af. 

 

U/jij bent van harte welkom! 
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Bijbel en Gebed 
 

Bijbelkring Simnia 
Domburg – Iedere laatste donderdag 

van de maand is er om 15.00 uur een 

Bijbelgesprekskring voor alle 

bewoners van Simnia, begeleid door 

ds. Evelyn Quaak-Kloet en enkele 

vrijwilligers.  

We beginnen met een lied en gebed, lezen vervolgens samen een 

Bijbeltekst en gaan daarover in gesprek. Er is alle ruimte om onze 

levenservaringen naast het Bijbelverhaal te leggen.  

Info: ds. Evelyn Quaak-Kloet, 0628167645 

 

Avondgebed  
Aagtekerke - Op de eerste en derde donderdag van de maand is er  

’s avonds van 19.45-20.30 uur gelegenheid om mee te doen aan een 

avondgebed in ’t Voorlokaal in Aagtekerke. We lezen ter inleiding  

een stukje uit de Bijbel en zingen een lied dat daarbij aansluit.  

Daarna nemen we de tijd voor dankgebed en voorbede voor onze 

gemeenschap en voor de wereld om ons heen.  

Je bent van harte welkom! Ook als je er zomaar eens bij wilt zijn. 

Info: Rini de Kam, 0118-582187.  

 

Morgengebed  
Aagtekerke - Iedere woensdagmorgen is een morgengebed in de 

kerkzaal van 8.30-9.00 uur in de Dorpskerk in Aagtekerke. We zingen 

enkele liederen, luisteren naar een Bijbeltekst en zijn in stilte bijeen. 

In de gebeden noemen we wat leeft onder ons, er is een voorbedeboek 

waarin u een voorbede of dankgebed kunt opschrijven dat gebeden 

wordt door de voorganger ds. Evelyn Quaak-Kloet of een ouderling. 

In de stilte is er ruimte om op adem te komen. 

Voor wie wil is er aansluitend van 9.00-10.00 uur aanloopmorgen 

voor koffie en ontmoeting. Info Tiny Littel (0118 - 586665). 
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Taizé vieringen 
In de weken van de veertigdagentijd is er als Avondgebed een Taizé 

viering in de Johanneskerk in Domburg.  

Tijd en datum wordt nog bekendgemaakt 

 

Gebedsweek met clusterkerken  
Domburg – we nodigen u van harte uit voor de oecumenische 

Taizéviering in de wereldwijde ‘Week van gebed voor eenheid van 

christenen’ met de vier clusterkerken; PG Westkapelle,  

PG Grijpskerke, PG Oostkapelle en PG Aagtekerke-Domburg.  

Dit jaar bidden we mee aan de hand van het thema uit Johannes 11:17-27: 

‘Ja, ik geloof’.  

Een Taizéviering kenmerkt zich door liederen uit Taizé, tekstlezing, 

stilte en gebed. Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken 

en elkaar te ontmoeten.  

Woensdag 22 januari, 19.00 uur, Johanneskerk in Domburg 
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Verdieping en Gesprek 
 

Literatuurkring 

In de literatuurkring lezen we thuis eens in de zes weken een goed 

boek en bespreken dat vervolgens samen. Het zijn fijne, leerzame en 

gezellige avonden bij iemand thuis. We kiezen samen het te lezen 

boek uit en de leiding van de gespreksavond rouleert.  

Info: Annie Nonnekes-de Putter, 0118-582874 

 

Leeskring met inleiding  
over leven met God vanuit twaalf eenvoudige woorden 

 

Over leven met God vanuit twaalf eenvoudige woorden. Onze levens 

zijn vaak zo vol en druk dat gebed en geestelijke aandacht 

(oefeningen, noemen we dat in de christelijke traditie) erbij inschieten. 

Voor veel christenen valt het niet mee om verbinding met God te 

houden of vanuit die verbinding anderen te dienen. Het boek ‘Naakte 

spiritualiteit’ van Brian McLaren probeert terug te gaan naar de 

vrijheid om te zijn wie we zijn, wat we zijn, zoals we zijn en het 

geschenk van leven uit Gods liefde te verhelderen. Een praktisch en 

pastoraal boek waarin hij ons in twaalf woorden meeneemt door de 

seizoenen van het geloofsleven: van hoge bergtoppen waarin we Gods 

aanwezigheid ervaren, tot het diepe donkere dal waarin God zwijgt. 

Aan ieder kernwoord wordt een geloofsoefening verbonden. Het boek 

is in begrijpelijke taal geschreven met humor en levenswijsheid.  
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Voor wie? Wil jij terug naar de kern van leven met God en 

je geloofsleven praktisch opbouwen?  

Dan biedt dit boek uitvoerbare handvatten.  

We lezen thuis het boek in vier delen. 

Iedere avond begint met een inleiding over die inhoud, met 

daarna een oefening (ieder voor zich) en - afhankelijk van 

de groepsgrootte - gesprek in kleinere groepen. 

We vragen u een vrijwillige bijdrage voor de kosten van het 

boek. De leeskring gaat door bij minimaal acht 

aanmeldingen.  

Donderdag 12 december, 9 januari, 30 januari, 13 en 27 februari  

om 19.30 uur, Johanneskerk/De Poort.  

Info/aanmelding uiterlijk 1 november bij ds. Evelyn Quaak-Kloet, 

0628167645, pkad.predikant@zeelandnet.nl    

 

Vervolgcursus Opnieuw beginnen  
– Hoopvol geloven Aagtekerke –  

Door de positieve respons op de cursus ‘Opnieuw beginnen’ met veel 

deelnemers uit verschillende dorpen en kerken die vragen en ervaringen 

deelden, van elkaar leerden, nieuwe inspiratie en zegen ontvingen, komt er  

nu een vervolgcursus op vijf donderdagavonden.  

Voor wie eerder meedeed (2022, 2023), maar ook voor wie nieuw is en aan  

wil sluiten. Voor allen die zoeken naar hoopvol leven en geloven in de praktijk.  

Wij volgen het werkboek van Bert Bakker ‘Hoopvol geloven: doorleefd met 

diepgang en impact’.  

• 26 september – Uitgenodigd in de kring van Vader, Zoon en Geest 

• 10 oktober  – De toekomst is begonnen  

• 31 oktober  – Volgeling worden van Jezus  

• 14 november – Onbevangen en vrijmoedig leven  

• 28 november – Gave van de Geest worden 

Iedere cursusavond is er een inleiding in de kerkzaal, gesprek in kleine 

groepjes en als afsluiting een geloofsoefening of beeldmeditatie.  

We sluiten de laatste avond af met een korte viering.  

De cursus gaat door bij minimaal 12 aanmeldingen.  

Info/opgave voor 18 september bij ds. Evelyn Quaak-Kloet, 

pkad.predikant@zeelandnet.nl. 

 

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Ouders – ontmoeting en geloofsopvoeding 

– Ontmoetingsavond –voor ouders van kinderen van 0-21 jaar. 

In het voorjaar van 2024 waren we met een groep ouders samen om van 

gedachten te wisselen over leven en geloven. Er was gezelligheid en er waren 

verdiepende gesprekken in kleinere groepjes. Het smaakte naar meer!  

Van harte nodigen we alle ouders met kinderen uit voor een ontmoetingsavond 

met een maaltijd. Ook als je niet of weinig op zondag naar de kerk komt, 

welkom! Na afloop een gesprek aan de hand van een paar stellingen.  

Woensdag 30 oktober, 19.00 uur, ’t Voorlokaal in Aagtekerke.  

Info/opgave voor 10 oktober: Ellis Minderhoud of ds. Evelyn Quaak-Kloet, 

pkad.predikant@zeelandnet.nl  

 

 

 

 

 

 

 

-Geloofsopvoeding -  

Cursus voor ouders van kinderen en tieners –  

Leven – wat er echt toe doet – 

In vier avonden gaan we samen op weg met vragen rondom ‘ouder zijn van 

kinderen en tieners’, in leven en geloven. Kinderen opvoeden stelt ons voor 

uitdagingen in onze tijd. We nodigen jullie als ouders uit om tijd en ruimte te 

maken in je agenda en stil te staan bij thema’s als  

• Basis,  

• Behoeften 

• Grenzen 

• Relaties en Ruimte.  

De thema’s komen uit de Alpha Parenting Course, maar krijgen in de cursus 

een eigen invulling. Naast een korte inleiding, is er gesprek in kleinere groepjes 

en ruimte voor ontmoeting door na afloop een drankje te drinken.  

Woensdag 5 en 19 maart, 2 en 23 april, 19.30 uur, ’t Voorlokaal in Aagtekerke. 

Info/opgave voor 1 februari bij Ellis Minderhoud of ds. Evelyn Quaak-Kloet, 

pkad.predikant@zeelandnet.nl 

 

Pastorale toerustingsavond 17 maart – zie Pastoraat 

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Muziek en zang 

Zanguurtje 

Zing je graag? Op een zondagavond, die wordt aangegeven op de website, in 

de Kerkbode en op de zondagsbrief in Aagtekerke-Domburg, zingen we met 

elkaar in 't Voorlokaal', Dorpsplein 2 te Aagtekerke. Meestal 1x per maand. 

Met keyboard-begeleiding zingen we dan uit het Nieuwe Liedboek, de bundel 

Hemelhoog en Opwekkingsliederen. We hebben ook een eigen map gemaakt 

met liederen, waar ook die van jou aan toegevoegd kunnen worden.  

We beginnen om 19.00 uur. Van harte welkom!   

Op 15 december wordt het Zanguurtje gehouden in de Dorpskerk in de vorm 

van een Kerst sing-in. Iedereen is van harte welkom ook als u geen vaste 

bezoeker van het zanguurtje bent en neem gerust iemand mee! 

 

Contactpersonen:  Henk en Tiny Littel (tel. 0118-586665) en Rini de Kam  

(tel. 0118-582187). 
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Filmavonden 
 

Niet ‘zomaar’ een filmpje pikken, maar films die tot nadenken stemmen. Soms met een 

lach, ook met een traan. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting en een drankje.  

Gevraagd wordt een vrijwillige bijdrage ter dekking van de filmrechten. 

 

De acht bergen 
In de film De acht bergen, naar het bekroonde boek van Paolo Cognetti, zie je 

prachtige beelden van Valle d’Aosta, terwijl je meeleeft met de vriendschap 

van Pietro en Bruno, twee boezemvrienden die elkaar leren kennen als ze  

12 jaar zijn in een dorpje in de Italiaanse Alpen.

Pietro is een piekerende stadsjongen 

en Bruno een nuchter kind van de 

bergen. Hun vriendschap zal een 

leven lang duren, levens met 

onderweg veel pieken en dalen.  

‘De acht bergen’ is een prachtig 

Italiaanse geschiedenis over 

eenzaamheid, familierelaties,  

en vriendschap. 

Over de ultieme onkenbaarheid en 

onbereikbaarheid van de eigen ziel 

en die van de ander. Over de  

eeuwenoude tegenstelling tussen 

reizigers en achterblijvers.  

 

 

 

Een film uit 2022 bedachtzaam en ingetogen geregisseerd door het Vlaamse 

filmersechtpaar Felix van Groeningen (van De helaasheid der dingen) en 

Charlotte Vandermeersch.  

Donderdag 24 oktober, Dorpskerk Aagtekerke, 20.00 uur.  

Inloop 19.30 uur voor koffie/thee. 

 

Na afloop bent u welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten met een 

glaasje. Gasten zijn van harte welkom!   
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As it is in heaven  

‘As It Is in Heaven’ begint met prachtige beelden van een korenveld waarin  

een jongen viool speelt. Dit paradijsje wordt wreed verstoord door een paar  

jonge vriendjes. We volgen het leven van de internationaal beroemd dirigent 

(Michael Nyqvist) met een korte terugblik op zijn jeugd naar de tijd dat hij in 

elkaar stort en daardoor wordt gedwongen zijn leven te overdenken. Hij gaat  

terug naar zijn rustige geboorteplaatsje in Norrland, in het noorden van 

Zweden. Daar komt hij in aanraking met het plaatselijke koor en hij besluit 

zich hiermee te bemoeien. Zijn leven en dat van de andere bewoners van het 

dorpje zullen nooit meer hetzelfde zijn. Een zoektocht naar leven in vrijheid en 

je eigen toon vinden. Deze oude favoriet werd genomineerd voor een Oscar 

voor beste niet-Engelstalige film in 2005.  

Het lied Gabriella’s song werd beroemd. Regisseur: Kay Pollak.  

Woensdag 29 januari, Dorpskerk Aagtekerke, 20.00 uur.  

Inloop 19.30 uur voor koffie/thee. 

 

Na afloop bent u welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten met een 

glaasje. Gasten zijn van harte welkom!   
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Kerk naar Buiten 
 

Soup&Songs  

Een muzikale ontmoetingsavond waarop u gasten kunt meenemen.  

We starten met een inloop om 18.00 uur en delen dan rond 18.30 uur als  

maaltijd een heerlijke soep met stokbrood. 

Na de maaltijd zingt troubadour Theo van Teijlingen een programma met 

luisterliedjes die over het leven gaan, over geloven of twijfel, over de wereld 

om ons heen, over de Mens van Nazareth die daar als een rode lijn doorheen 

wandelt… 

Er is koffie en thee in de pauze en na afloop (ca. 21.00 uur) van het concert  

een drankje.  

Kosten: een vrijwillige bijdrage voor de stichting  

‘de Figurant’, het kinderopvangwerk in Oeganda.  

 

Vrijdag 8 november, Johanneskerk Domburg  

Vrijdag 28 februari, Dorpskerk Aagtekerke           

Opgave pkad.info@zeelandnet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

mailto:pkad.info@zeelandnet.nl
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Jazz by the sea - dienst  

Domburg – Van donderdag 19 tot zondag 22 september barst tijdens het 

festival ‘Jazz by the Sea’ in Domburg op verschillende podia het jazzfeest  

weer los. Hoe kun je kerk zijn voor heel het dorp (Aagtekerke) en heel de  

stad (Domburg)? Dat kan bijvoorbeeld door mee te leven met wat speelt  

waar we wonen en samen op te trekken met dorps-en stadsgenoten. 

Op zondag 22 september 2023 nodigen we u van harte uit voor een speciale 

JAZZBYTHESEA kerkdienst in de Johanneskerk in Domburg.  

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door de May Day Jazzband uit Roosendaal. 

Aanvang 10.00 uur, kerk open om 9.30 uur.  

Collecte voor de onkosten en Kerk in Aktie is bij de uitgang. 

  

 
 

Top2000 kerkdienst  

Domburg – Aan het einde van het jaar organiseren we op zondag  

29 december 2024 een Top2000-kerkdienst in de Johanneskerk in Domburg. 

Wie kent er niet de prachtige popnummers die bijv. in The Passion gezongen 

worden? U wordt van harte uitgenodigd om te luisteren en mee te zingen met 

het popkoor en/of de band die de viering muzikaal zullen begeleiden.  

Hiermee sluiten we aan bij de populaire Top 2000 aan het einde van het jaar  

en hopen we op een swingende samenkomst voor jong en oud.  

Een goede gelegenheid om uw kinderen of mensen uit uw omgeving uit te 

nodigen! Wil jij de Top2000 kerkdienst mee voorbereiden?  

Laat het weten aan ds. Evelyn Quaak-Kloet,  

email pkad.predikant@zeelandnet.nl  

Aanvang 10.00 uur in de Johanneskerk in  

Domburg, kerk open om 9.30 uur. 

Collecte voor de onkosten is bij de uitgang. 

 

  

  

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Bezoek en excursie 
 

Kloosterweekend Berkel-Enschot 

 

 

 

 

 

Op zoek naar een moment van verstilling en verdieping in de ruimte van een 

klooster gaan we met een kleine groep de Abdij Koningshoeven in Berkel-

Enschot. We volgen het ritme van de gebedstijden van de monniken.  

Er is ruimte voor persoonlijke bezinning en de vrijheid om te delen met elkaar  

wat je delen wilt (of niet). In stilte en met behulp van diverse werkvormen  

zoeken we naar een gelovig perspectief op leven met wat was, is en komt. 

 

Aankomst Woensdag 26 maart tussen 15.30 - 16.00 (of rond 19.00 uur).  

Vertrek vrijdagmiddag  28 maart tussen 14.00 en 15.00 uur.  

Kosten (eenpersoonskamer) inclusief de maaltijden zijn 110 euro.  

Maximaal 12 personen. U/jij wordt van harte uitgenodigd!  

Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet.  

Info/ opgave: pkad.predikant@zeelandnet.nl  

 

  

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Taizéreis volwassenen 

Wie de gemeenschap in Taizé bezoekt, komt onder de indruk van de vele jonge 

mensen uit heel de wereld, die naar deze bezinningsplek komen om in alle rust 

elkaar te ontmoeten. Naar Taizé komen betekent uitgenodigd worden om te  

zoeken naar een verbondenheid met God door gemeenschappelijk gebed, 

zingen, stilte, persoonlijke bezinning en uitwisseling. Als je hier bent doe je 

mee aan het gemeenschappelijk leven en het dagelijkse programma. 

 

We willen van woensdag 7 mei tot zondag 11 mei met een kleine groep 

mensen kort intern verblijven (de slaapplekken zijn sober, kamperen is ook 

mogelijk) in Taizé en meedoen met het programma dat men aan het 

internationale publiek aanbiedt. We maken op de reisdag het avondgebed mee 

in Taizé en op de dag van vertrek het ochtendgebed. Verblijf drie volle dagen.  

 

Na aanmelding organiseren we een informatiebijeenkomst in maart.  

Kosten verblijf: € 175,- en een bijdrage aan de reiskosten per auto. 

Info/aanmelding voor 15 februari bij ds. Evelyn Quaak-Kloet. 

pkad.predikant@zeelandnet.nl 

NB. Andere data dan in de vernieuwde V&T clusterfolder vermeld staan 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Ontmoeting 
 

Woensdagmorgen aanloopuur 

Op woensdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur is ’t Voorlokaal in Aagtekerke  

open voor een kop koffie/thee en ontmoeting.  

Dit open uur is voor zowel gemeenteleden als dorpsgenoten.  

Het is goed elkaar te ontmoeten en van elkaar te horen wat je bezighoudt.  

Van harte welkom! Info: Tiny Littel (0118 - 586665). 

 

Vrouwen activiteitengroep 

De diaconie in Aagtekerke – Domburg organiseert zo'n vier keer per jaar  

een avond of middag voor vrouwen, om elkaar te ontmoeten. Het is leuk om  

elkaar te zien en te spreken tijdens een high tea of creatief bezig te zijn, of  

een fietstochtje te maken!  

Via de Kerkbode en de e-mail wordt de datum, kostprijs  

en activiteit bekend gemaakt. Heeft u zelf een leuk idee,  

laat het horen!   

Mocht de kostprijs voor deelname een bezwaar zijn of 

 hebt u een suggestie, neem dan contact op met iemand  

van de diaconie.  

Contactpersoon:  Marja Geschiere (tel. 0118-582704). 

 

Seniorenmiddag  

Zo’n vier keer per seizoen wordt er een seniorenmiddag gehouden in ’t 

Voorlokaal te Aagtekerke. Het is altijd weer gezellig om elkaar te ontmoeten 

en er een fijne middag van te maken. We beginnen om 14.30 uur met een kopje 

koffie of thee. De invulling van de middag is wisselend. We luisteren naar een 

gedicht of een verhaal, we sjoelen, doen andere spelletjes of een quiz. 

Als u ideeën heeft over de invulling dan zijn die van harte welkom!  

Tegen 16.30 uur ronden we af, onder het genot van een hapje en een drankje. 

Lijkt het u leuk om eens te komen? Van harte welkom!  

Plaats:  ’t Voorlokaal, Dorpsplein 2 te Aagtekerke 

Contactpersonen: Anneke Francke (tel. 582459) of  Rini de Kam (tel. 582187). 
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Open Tafel 
Twee maal per jaar verzorgt de diaconie van de 

Protestantse Gemeente Aagtekerke – Domburg een 

warme maaltijd in ’t Voorlokaal”, Dorpsplein 4 te 

Aagtekerke. We beginnen om 11.30 uur de maaltijd 

met een drankje vooraf om daarna omstreeks 12.00 uur 

aan tafel te gaan. Omstreeks 13.30 uur sluiten we de 

maaltijd af.  

Indien gewenst wordt u opgehaald en thuisgebracht. Wilt u ook een keer 

komen proeven? In het najaar is de Open Tafel op 16 oktober.  

Van harte uitgenodigd!  

Contactpersonen: Ina de Visser (tel. 06-57340303) en  

  Hannie Brasser (0118-586025) 

Boekenmarkt Domburg  

Op 14 (Monumentendag) en 21 september 2023 wordt in De Poort bij de 

Johanneskerk weer een boekenmarkt gehouden. Vanaf 10.00 uur bent u van 

harte welkom om lekker te snuffelen tussen de vele boeken. Er is vast iets van 

uw gading te vinden. Ook is er koffie met iets lekkers te koop en is het gezellig 

elkaar te ontmoeten. Noteert u de data, het is zeker de moeite waard en we zijn 

blij u te ontmoeten. Contactpersoon: Trudie Minderhoud (0118-582694) 

 

Data Diaconale activiteiten  
14 en 21 september : boekenmarkt in de Poort van 10 -17 u.  

    Er is ook koffie en cake. 

25 september is het koffiedrinken in het Voorlokaal van 14.30 – 16.30 uur. 

16 oktober is het open tafel in het Voorlokaal van 11.30 – 13.30 u. 

2 november viert Aagtekerke 80 jarig bevrijdingsfeest , er worden dan wafels 

etc. gebakken van 10 – 15 u in ‘t Voorlokaal 

23 november is er herfstmarkt voor het goede doel, u kunt dan friet en 

hamburgers, koffie of erwtensoep en meer kopen tussen 10 en 15 uur. 

18 december houden we de jaarlijkse kerstviering voor ouderen in   

‘t Voorlokaal vanaf 11. 30 u met aansluitend soep en een luxe broodmaaltijd. 

22 december kinderkerstfeest om 15.30 uur in de Johanneskerk in Domburg. 
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Kinderen / Jongeren 

Kindernevendienst  

PG Aagtekerke / Domburg 

In alle zondagmorgendiensten wordt zowel in de 

Dorpskerk in Aagtekerke als de Johanneskerk in Domburg 

kindernevendienst gehouden. Wij volgen met hen het 

programma van BibleBasics.  

Daarnaast is er iedere zondag crèche voor de allerjongsten (0 tot 4 jaar).  

In Domburg in de Poort, in Aagtekerke in ’t Voorlokaal.  

Wil jij meewerken in de kindernevendienst of crèche?  

laat het ons weten op zondag.  

 

***Kinderkerstfeest: De diaconie organiseert in samenwerking met de 

kindernevendienst ieder jaar het kinderkerstfeest. Deze wordt georganiseerd  

op de zondagmiddag voor Kerst. Alle kinderen in de basisschool-leeftijd uit 

Domburg en Aagtekerke die de basisschool in Domburg of Grijpskerke 

bezoeken en kleinkinderen van gemeenteleden worden hiervoor uitgenodigd.  

Het kinderkerstfeest is in 2024 op zondag 22 december om 15.30 uur in de 

Johanneskerk in Domburg. 

 

***Dienst voor jong en ouder: Twee keer per jaar wordt er in samenwerking  

met de Jeugdkerk en de Kindernevendienst een dienst voor jong en ouder 

georganiseerd. Hiervoor worden, net als bij het kinderkerstfeest, alle kinderen  

uit de gemeente uitgenodigd. Ook de tieners zijn hierbij van harte welkom.  

We hopen met mensen van alle leeftijden op inspirerende diensten.  

 

Jeugdkerk – regionaal  

De gezamenlijke Jeugdkerk wordt onder kerktijd georganiseerd in een 

samenwerkingsverband en vindt één keer per maand plaats, meestal op de 

tweede zondag van de maand, afwisselend in kerk of kerkcentrum te 

Aagtekerke, Grijpskerke en Oostkapelle.  

Het hele gezin is dan welkom in de betreffende kerk!  

 

Deze Jeugdkerk bestaat uit twee groepen: 

***Groep 8 van de basisschool met klas 1 en 2 van het voortgezet  

onderwijs – dus tieners in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar. Deze eerste 

groep wordt geleid door Diane de Voogd en Annemarie Dekker. 
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***De tweede groep bestaat uit klas 3 t/m 5 van het voortgezet onderwijs – dus 

tieners in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Deze groep staat onder leiding 

van Sjoerd Blaas en Marja Geschiere. 

Voor het seizoen 2024- 2025 staat de Jeugdkerk gepland op de volgende data: 

 

-zondag 13 oktober 2024 in Aagtekerke         

-zondag 10 november 2024 in Oostkapelle 

-zondag 8 december 2024 in Grijpskerke 

-zondag 12 januari 2025 in Aagtekerke 

-zondag 9 februari 2025 in Grijpskerke 

-zondag 9 maart 2025 in Oostkapelle 

-zondag 13 april in Aagtekerke 

 

Connect Tieners – Aagtekerke-Domburg 

Dit seizoen start er voor de jeugd van 12-18 jaar een verdiepingsprogramma 

met het Jaarthema OKE: ontmoeten-kennen-ervaren. De O van Ontmoeten 

geven we vorm door een aantal keer per jaar op zaterdagavond bij elkaar te zijn 

met spel en ontspanning en een gezellige afsluiting voor de zomer.  

Daarnaast komt OKE terug in een aantal ontmoetingen met verdieping op 

dinsdagavond van 18.45 – 19.45 uur, een moderne vorm van catechese, 

eenmaal per 14 dagen in ’t Voorlokaal in Aagtekerke. Tieners uit het cluster 

zijn ook van harte welkom! We hopen jullie allemaal te ontmoeten. Ook 

wanneer je elkaar nog niet zo goed kent, met deze avonden komt dat best goed! 

Start 1 oktober. 

Team Connect:  

Stefan Quist, Marja Geschiere, Ricardo van Belzen, Hanneke de Bruijn,  

ds. Evelyn Quaak-Kloet. Voor opgave en informatie: ds. Evelyn Quaak-Kloet, 

0628167645; email: pkad.predikant@zeelandnet.nl 
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Pastoraat 
 

Pastoraal bezoek  

Belangrijk onderdeel van ons gemeenteleven is het pastoraal omzien naar 

elkaar. Zoals Christus het ons opdraagt leven we met elkaar mee in blijde tijden 

maar ook in moeilijke en pijnlijke ogenblikken. De predikant heeft daarin een 

belangrijke roeping samen met een toegewijd team van ouderlingen en 

pastoraal bezoekers. Samen hebben we een belangrijk netwerk dat, zowel 

binnen de kerkelijke gemeente als ook in het dorp, oor en oog heeft voor wat  

er leeft. Het pastoraal team stemt onderling af wie, waar en wanneer aandacht 

geeft en betrokkenheid toont. We nodigen onze gemeenteleden uit actieve 

betrokkenheid te tonen naar elkaar en vrijmoedig een beroep te doen op het 

pastorale team. Dat kan informeel in het voorbijgaan, via telefoon of e-mail. 

Aarzelt u niet om – waar nodig – ons te laten weten waar aandacht of 

ondersteuning gewenst is. 

Info: pkad.pastoraat@zeelandnet.nl; ds. Evelyn Quaak-Kloet tel.0628167645, 

email: pkad.predikant@zeelandnet.nl  

 

Pastorale toerustingscursus - Laatste levensfase en daarna 

Tijdens seizoen 2024-2025 organiseert Oostkapelle 4 avonden over dit 

onderwerp.  

De laatste avond is een speciale toerustingsavond waarvoor alle leden van 

pastorale teams uit de 4 clustergemeenten worden uitgenodigd  

Thema Pastoraat in alle fasen  

• Stervensbegeleiding  

• Rouw  

• Nabestaanden, begeleiding voor en na overlijden  

Maandag 17 maart om 19.30 uur. Plaats volgt nog, begeleiding Peter Morée, 

kerkelijk werker Oostkapelle en ds. Evelyn Quaak-Kloet 

 

  

mailto:pkad.pastoraat@zeelandnet.nl
mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Kerkdiensten 
 

PG Aagtekerke – Domburg 

Wekelijks wordt er om en om dienst gehouden in de Dorpskerk, Dorpsplein 4 

in Aagtekerke en de Johanneskerk, Markt 8 in Domburg.  

Met uitzondering van de zomermaanden (juli en augustus) want dan zal nog  

in beide kerken een aantal weken op de zondagen een dienst gehouden worden.  

Alle diensten beginnen altijd om 10.00 uur tenzij anders aangegeven. 

Koffiedrinken na de dienst: 

Na de dienst is er iedere week gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot 

van een kopje koffie, thee of glas fris in of bij ’t Voorlokaal in Aagtekerke  

of de Poort in Domburg.  

 

Meer informatie en contact: 

Actuele informatie is te vinden op de website van de kerk: 

www.pknaagtekerke-domburg.nl, op de zondagsbrieven en in de ‘Kerkbode 

Noord- en West-Walcheren’.  

Voor meer informatie, maar ook wanneer u ideeën of suggesties hebt, kunt  

u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de scriba Henk Littel,  

tel. 0118-586665/ e-mail: scriba.pkad@zeelandnet.nl 

  

http://www.pknaagtekerke-domburg.nl/
mailto:scriba.pkad@zeelandnet.nl
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